Heere, uw wil geschiede op aarde als in den
Hemel (Matth.) onderwerpen wij ons aan zijne
Goddelijke besluiten, alhoewel zij hard en pijnlijk
zijn, want de Heer is oneindig wijs en Bermhertig,

i (H.Bas,)
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1k ben ziek geworden, en er was niemand die mij
helpen kon... doch, Gij, Heer, zijt mijne toevlucht
geweest in mijne ellenden en ik heb gezegd: Gij
zijt mijn God en mijn lot is'in uwe handen.
A Ps.XV1. 31.
Gelaten heeft zij de dood voelen naderen en met
christene onderwerping heeft zij God haar leven
. geslachtofferd. H. Ambr.
Beminde Echtgenoot en Kinderen die ik zoo teer
beminde, de dood komt ons scheiden, betreur mijn
Jot niet, ik ben bereid om voor God te verschijneu.
Doch ik reken op u om onze lieve Kinderen in
deugdzaambeid en in de vreeze Gods op te kwee-
ken. Onderhoud in hun de gedachtenis hunner

_ moeder en ook vergeet mij nietin uwe gebeden.

- 2oet Hert van Jezus, wees mijne liefde.
(300 d. ajl.)
Zoet Hert van Maria, wees mijne zali¢heid.
(300 d. afl.)
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