Tot U, o Heer, verhef ik mijne ziel ; in U, mijn
God, stel ik mijn betrouwen en ik zal mij niet
schamen. Ps. XXIV.

BID VOOR + DE ZIEL

VAN MIJNHEER

ISIDOOR VAN DEN BERGHE

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

MARIA-THERESIA BOUQUET
geboren te Aspelaere, den 16 Maart 1847
en godvruchtig overleden fe Nederbrakel
den 3 Februari 1930.
Versterkt door de H.H.Sacramenten der stervenden
Hij was lid van den Bond van 't Heilig Hart
en van de Confrerie van de H. Barbara,

Hij was deugdzaam en godvruchtig, met egn
levendig geloof; vuriglijk beminde hij zijoen qu
en de H. Kerk.

Getrouwe echtgeuoot beminde hij vurlg zijne
vrouw, goede vader heeft hij zijne kinderen wel op-
gevoed. Vijandig van listen en bedrog wandelde
hij gestadig in de gerechtigheid. Met reden dan
mogen aan hem deze woorden van het H. Schrift
toegepast worden : Mijne roem is deze: de getui-
genis van mijn geweten dat ik in de eenvoudig-
heid des harten en oprechtheid Gods geleefd heb.
Ik heb den goeden strijd gestreden, mijne loop-
baan voltrokken, het geloof bewaard, met betrou-
wen verwacht ik de kroon der gerechtigheid.

Mijne lieve Echtgenoote, vaarwel! Ik verlaat U,
doch dat het geluk waar ik ingetreden ben eenigs-
zins uwe droefheid matige. En gij, teergeliefde
Kinders, mijue blijdschap en mijne kroon, gij weet
hoe ik onder u geweest ben, hoe ik niets verzuimd
heb van alles wat tot uw geluk en welzijn kon
dienen. Weest mij indachtig in uwe gebeden, eer-
biedigt uwe moeder, vreest God en bemind elkan-
der. Moge dus de vrees des Heeren en de weder-
zijdsche liefde de voortdurende drijfveer uwer
levenswijze wezen.

Mijn Jezus, Barmhartigheid. (100 d. afl.)

Rust in vrede.
Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Biommaert




