Ons lijden gaat voorbij, maar ons loon zal
eeuwig duren. H. Augustinus.

BID VOOR t DE ZIEL
van Mijnheer

Gaston Van Den Bossche
Echtgenoot van
Mevrouw MARIA DOCLO

geboren te Everbeek, den 12 Juli 1913 en godvruch-
tig overleden te Geeraardsbergen, den 4 December
1946, gesterkt door de H H. Sacramenten.

In dit leven is ééne zaak zeker : de dood. Gij weet
wat gij vandaag zijt ; maar wat gij morgen zult zijn
weet gij niet. Hoe gelukkig en voorzichtig is hij,
die zoo tracht te leven, gelijk hij wenscht gevonden
te worden bij zijn dood. Nav. XI.

Na een langdurige ziekte, die hij met geduld
heeft verdragen, heett de H. Barbara, patrones der
mijnwerkers en tevens patrones der goede dood,
hem op haar feestdag ten Hemel begeleid. Moge
Zij thans bij God voor hem ten beste spreken, op-
dat de Heer hem het eeuwlg loon schenke voor een |

_ leven van naarstigen en zwaren arbeid.

Beminde Echtgenoote en Kind, de scbeiding
komt vroegtijdig ; doch het is de Meester die er
zoo over beschikt heeft. Aanbidden wij zijn H. Wil,
Hebt dank voor al uwe zorgen en genegenheid en
bidt voor mij : de Heer zal u troost en sterkte ver-
leenen. < h i

H. Barbara, bid voor uw beschermeling.

De familien VANDEN BOSSCHE.
DOCLO

QUAGHEBEUR,
VANDEN BORRE

BEDANKEN U.

. Victor Van Nieuwenbove \ecraarasn
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