GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. AMEN
o
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TER ZALIGER GEDACH

VAN

MELANIE VAN DEN BOSSCHE

ECHTGENOOTE VAI\{
FREDERIK VAN DE MERGEL
Lid van den 31 Regel van den H. Franciscus van Assisex.

g«el’mun te Iederbralel
den 20 MDecember 1831, en aldaar overleden
den 21 ganuatl 1915.

VERSTERKT DOOR DE HH.SAKRAMENTEN.

De ouderdom is eene eerekroon, .als zij gevonden
wordt op den weg der gerecutigheid.

O hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd
heeft.. Als men eene teedere godsvrucht heeft gehad
tot het Hert van Dengenen die eens onzen Rechter
moet zijn H. Aug. H. Marg.

God hLeeft het tegenwoordig leven met ellenden
vervuld, om ons de weerde van het toekomende te
leeren kennen.

Lieve Echtgenoot en Kinderen vaarwel, hebt dank
voor uwe goede en aanhoudende zorgen binst mijne
langdurige ziekte, wil steeds GodsWet onderhouden
bidt voor mij, ik zal u ook niet vergeten.

Zoete harten van Jesus en Maria, weest mijne
toeviucht. 300 dag. afl,

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.
(7 jaren ea 7 quadr. aflaat.
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