Hoe goed is God voor hen die oprecht van herte
zijn.
T

TER ZALIGE GEDACHTENIS VAN

PROSPER VAN DEN BOSSCHE
echtgenoot van

TrcLa HEIRMAN

geboren te Velsique den 23 October 1851 en
overleden te St-Blasius-Boekel den 5 Februari 1910
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
Rzl Py
e

Voor wien God vreest zal het wel zijn in zijne
laatste stonden. in zijn doodsuur zal hij gezegend
worden, De dood is de weg tot het Leven.

Langdurige en groote pijnen heeft hij geleden in
zijn lichaam met standvastig geduld en overgeving
aan den wil des Heeren heeft hij die verdragen,
zijne vergelding zal groot zijn in den Hemel.

Hij was de steun en detroost van zijn huisgezin
noch moeite noch arbeid heeft hij gespaard met
zorgvuldige waakzaamheid geleidde hij de stappen
zijner kinderen.

Vaartwel duurbare echtgenocte en geliefde kin-
deren die mij met zooveel teederheid en liefde
verzorgdet, onze scheiding is niet eeuwig.

Kinderen eert uwe moeder altijd opdat gij moogt
gelukkig zijn; bemint en steunt malkaar en gedenkt
mij in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige
rust. 7 jaar en7 quad. afl.

S.M.Hoorebeke, J. De Clippele-Van Wijmeersch




