Geloofd zij Jesus-Christus. Amen. 100 dag. afl,
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Zalige gedachtenis
VAN
VIRGINIE VANDENBOSSCHE
weduwe van

JAN-BAPTISTE MAROYE

geboren te Nederbrakel, den 25 September 1819 en aldaar
goduruchtig overleden den 17 April 1906.

Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.
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Deze vrouw zal geprezen worden, omdat zij den Heere
vreesde. — Zij verachtte en-deed kwaad aan niemand; zij
hield haar met hare eigene zaken bezig. — Zij heeft de
zorgen van haar huisgezin wel nageslagen en haar brood
in ledighcid niet geéten. — Kloekmoedig in haar geloof,
standvastig in haar betrouwen heeft zij de pijnen harer
ziekte uit licfde tot God met verduldigheid verdragen, en
na alles volbracht te hebben, na aan hare kinderen het
voorbeeld van een deugdzaam leven nagelaten te hebben,
is zij de kroone gaan ontvangen welke God haar bereid
had.

Mijne kinderen, bemint elkander; volgt hetgeene gij van

moeder geleerd, gezien,engehoord hebt, en vergeet mij
niet in uwe gebeden.

Mijn Jesus bermhertigheid. 100d. aflaat.
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 dag. afl.
R. 3 L r.
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Druk. 0. Van Nieuwenhove-Van den Driessche Nederbrakel.
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