In de hemel een engeltje meer!

.I.

Vroom aandenken
aan

Franky VANDENBOSSCHE

teergeliefd zoontje van
Eric en Marie-Jeanne Rousseau,

geboren te Ronse op 9 mei 1974 en

aan de liefde van zijn ouders ontrukt
te Ronse op 13 april 1977.
Begraven te Everbeek St.-Jozef

op 16 april.

Ziet opwaarts nu ten Hemel,

daar is uw Franky thans

met Jezus en Zijn Engelen

omstraald van blijden glans:

~ Wij buigen neer voor God die 't gaf
die 't eeuwig gaarne zag.

Hij gaf het ons, men nam het ons af,
alleen maar Hij die 't hebben mag.

Bewaar het ons, we vragen 't U
al wenend Lieve Heer,

en geef het ons in eeuwigheid,
geef ons die lieveling weer.

Uitg. Raf Vandergeynst, Everbeek




