Gelukkig is de mensch die het uur van zijne dood
gedurig voor oogen heeft, en zich alle dagen be-
reid maakt om te sterven. Navolging.
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Degene die wij heden beweenen was eene aller-
beste en allerbeminnelijkste moeder, van jongs af
bewandelde zij het pad der onschuld en haar voet
stond onwankelbaar in rechtvaardigheid.

Hoe droevig voor brave kinderen, het duurbaar
wezen eener teerbeminde moeder allengskens aan
te zien verkwijnen op haar levenspad!

Geen troost kan hier baten, tenzij de zalige ge-
dachte dat de ruwe levensbaan door de vrome
afgestorvene met christelijke en voorbeeldige on-
derwerping afgelegd, haar voerde naar de schoone
haven der gelukkige, glorierijke, eindelooze rust!
De weldoende zekerheid dat zij voor eeuwig met
den Heer vereenigd is en dat nu voor haar’s He-
mels rozen, ’s levens doornen vervangen.

Vaartwel dierbare Kinderen en Kleinkinderen,
dank o teergellefden voor uwe goede zorgen die
gij mij hebt toegedragen, en ofschoon ik aan uwe
liefde ontrukt word, verlaat mijn geest u ntet, ver-
voerd naar ’t koor der hemellingen zal mijne
liefde nog aangroeien en blijven voortduren.

Genadige Jesus, geef haar de eeuwige rust.
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St.-Martens-Bodeghem, Evarist Hellinckx.




