Onze Vader, die in de Hemelen woont,
Uwe Wil geschiede, t' allen stond !

Troostend aandenken van

NADINEKE VAN DEN BULCKE

teergeliefd dochtertje van

JULIAAN EN LUCIENNE DE VLEESCHAUWER

geboren te Opbrakel, de 2 Juni 1948
en aande zo rechtmatige liefde van haar droeve ouders,
groctouders en familie, door Gods Engelen ontnomen,

de 10 Maart 1951.

O Goede God ! Hoe zwaar toch treft ons het af-
sterven van ons teergeliefd en zo bevallig kindje ! Noch
de uitzonderlijke zorgen van de geneeskunst, noch on-
ze vurigste gebeden en gestadige verzorging, mochten
ter genezing helpen. >

Bitter wenend, ja snikkend, maar gans gelaten, ge-
ven wij U cnze schat weder | Gjj liet ons engelke van
uw engelen halen | Maar dit is nu onze grootste troost
van te weten dat het nu overgeplant is als een eeuwig
lentebloempje in het paradijs der engelen. Vandaar
. zal het dagelijks over ons waken, voor Vader en
Moeder de hemelse zegen afsmeken en ook voor
Peter, Grootmoeder, Meter, Tante, familie en trouwe
geburen bidden, opdat wij eens allen malkander zou-
den weerzien en samen de eeuwige gelukzaligheid ge-
nieten,

GELOOFD ZI] JEZUS-CHRISTUS!

Heer en Mevrouw Juliaan VAN DEN BULCKE-DE
VLEESCHAUWER;
Heer en Mevrouw Charles DE VLEESCHAUWER-
FAINGNAERT ;
Mevrouw Weduwe Georges VAN DEN BULCKE-
SAX en familie,
BEDANKEN.

DRUKK. DE RUYVER, NED.




