Gelukkig zijn deze die in den Heer
sterven.

Bid voor de ziel

van

Nathalie Vandendaele,
weduwe van

Alphonse CORNIL,
geboren te Grimminge, den
19 Januari 1849 en overleden te Everbeke
deu 30 December 193I.
Voorzien door de laatste HH. Sakrameoten

De hooge ouderdom is eene eerekroon
wanneer hij ¢p den weg der gerechtig-
heid gevonden wordt.

Zij was eene rechtzinnige kristene, die
Gods waarheid beminde en zijne Kerk ge-
trouw bleef. Zalig de mensch dien God be-
reid zal vinden ‘wanneer hij hem rekening
zal komen vragen. Matrh.

Vaartwel beminde kinderen en vrienden,
het eenigste dat ik van u vraag is mij in
uwe gebeden indachtig te zijrn. En gij
mijne bioedverwanten vergeet mij niet als
gij zult bidden.

Mijn Jesus, bermhertigheid. 7 j. 7 quad,
Zoet hart van Maria, wees mijne zaligheid.
300 d. afl.

Everbeke, druk. Depessemier-Vanderdonckt




