Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.
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Mijn God, Gij ontneemt wat U toebehoort : met
kristelijke onderwerping geven wij het U. Aan-
vaard ons offer, en geef den eeuwigen vrede aan
hem die wij zoo zeer betreuren. H. MARGARETA.

Hij was een man van geloof, met diepe overtui-
ging ; openhartig en overtuigd katholiek, achtte
hij hoog Kristus’Kerk en eerde zijn Priesters.

Zijn gelaat openbaarde de minzaamheid van zijn
hart, zijn samenspraken waren vol statigheid en
zachtmoedigheid. Al wat waar is, al wat recht-
vaardig en loiwaardig is, was het voorwerp van
zijn gedachte, en de regel van zijn leven.

Duurbare Echtgenoote, lieve Kinderen, Bloed-
verwanten en gij alle mijn Vrienden, ik heb U zoo
hartelijk lief gehad ; blijit mij steeds indachtig in
uw gebeden en goede werken.

God gewaardige zich, ons allen eens te vereenigen
in het Rijk der Hemelen.

Zoet Hart van mijn Jezus, geef dat ik U meer en
meer beminne. (300 d. afl.).

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil !

(300 d. afl.).

Vloesberg-Bosch, druk. C. Depessemier.




