Op de rechtvaardige zal Gods zegen nederdalen en zijne
gedachtenis zal in eere blijven

OO
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van Mevrouw

Honorine Van den Dooren
echtgenoote van Mijnheer

OCTAAF BOCKSTAEL
geboren te St-Jans-Hemelveerdegem den 18 Juli 1855
en overleden te Ste-Maria-Lierde den 14 October 1935
Voorzien van de Rechten onzer Moeder de H. Kerk

Zij was eene vrouw van geloof. goed en zoetaardig
matig en geregeld van zeden, getrouw aan hare plichten ten
opzichte van God en van den naaste.

Zonder vrees zag zij haar einde naderen en in hare oude
dagen ging haar verlangen met vol betrouwen naar den
Hemel.

Op uwe barmhartigheid, o Heer, heb ik gehoopt en in
uwe zaligheid zal mijne ziel zich verheugen, de Heer die
mij goed gedaan heeft zal ik prijzen in mijne gezangen.

Beminde Echigenoot, lieve Kinderen en Kleinkinderen.
dank voor de blijken uwer genegenheid en dienstvaardigheid.
Laat mij u vragen hierin voort te gaan door mij indachtig
te zijn in uwe gebeden; Op mijn beurt zal ik voortgaan
met Gods zegen af te smeeken over uwe huisgezinnen opdat
gij allen voor een heilige levenswandel u moget waardig
maken van het hemels geluk.

Mijn Jezus barmhartigheid, 300 d. afl
Zoet Hart van Maria wees mijn heil (300 d. afl.
R Is ek
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