Heer! ik wil wat Gij wilt, ik wil wanneer Gij wilt, ik
wil gelijk Gij wilt, ik wil omdat Gij wilt.

T Bid vcor de ziel ¥

van Mevrouw

Magdalena Van den Dooren
echtgenoote van Mijnheer
JOZEF OTTE
Lid der Derde Orde van den H. Franciscus.
geboren te Nederbrakel, den 2 April 1887, en
aldaar godvruchtig overleden den 9 Maart 1934, ver-
sterkt door de H. H. Sakramenten.

Op deze brave vrouw mogen toegepast worden de
woorden van 't Boek der spreuken: “ zielekracht en
welvoeglijkheid is haar gewaad ; zij spreekt met wijs-
heid, en zachtmoedigheid bestuurt hare tong ; zij geeft
nauwkeurig acht op al wat in haar huis omgaat, en
het brood der luiheid eet zij niet, hare kinderen staan
op en roemen haar. ,,

Het geluk van haren echtgenoot, de welvaart van
haar huisgezin lagen haar nauw aan 't hart en waren
het voorwerp van hare voortdurende bekommernissen.

Uitverkorene Gods, bezat zij eene diepe godsvrucht,
een hartelijk medelijden en eene oprechte nederigheid.
Niemand is er die nopens haar een ongunstig woord
spreekt.

Die U beminnen, o Maria, zullen een grooten vrede
genieten, en hunne ziel zal vrij zijn van den eceuwigen
dood.

Duurbare Echtgenoot, heb dank voor de liefde en
genegenheid mij betoond ; troost U bij de gedachte, dat
wij elkander zullen terugzien in den Hemel.

Lieve Kinderen, gij weet hoe ik met U heb omge-
gaan, iets nalatende van alles wat U kon dienstig
zijn en mij gansch aan uw geluk en welzijn tcewij-
dende. Handelt altijd volgens hetgeen gij van mij ge-
hoord en gezien bebt. Eert en steunt uwen Vader zijn
leven lang en bemint elkander rechtzinnig. Bidt voor

mij.
Mijn Jezus, barmhartigheid ! 300 dag. aflaat.
RSP

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.




