De vreugd van ons hart is verdwenen, de kroon
van ons hoofd is gevallen. Thren. V, 15.
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Versterkt door de H.H. Sakramenten.
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Hij was een man van groot geloof, eenvoudig en
vijand van het kwaad. Job. 1.
Door zijne vriendelijkheid en menschlievendheid
heeft Hij de harten van dezen die hem kenden ge-
wonnen. Hiy heeft zijne hand voor den behoeftige
geopend, en ze altijd den arme toegereikt. Spr.
Teergeliefde echtgenote en liefste kindje, ik had
niet gedachtu zoo vroeg te moeten verlaten. Maar
wie kent de oordeelen Gods? Weent niet, maar be -
mint en troost elkander, Mijneliefde voor U zal niet
vergaan. En Gijallen, Bloedverwanten en Vrien-
den weest mij steeds indachtigin Uwe gebeden en
communien, en voornamelijk gij, geliefde Oomen,
aan bet Altaar des Heeren,
Mijn Jesus barmhartigheid. roo d. afl.
Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid.
300 dag. afl.
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