Ik geloof in de verrijzenis des vleesches en het
eeuwig leven. Symb. Apost.

E

BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Richard VAN DEN DOOREN

weduwnaar van Mevrouw
Melanie VAN PETEGEM,

geboren te Ste Maria-Lierde, den 20 Augustus 1864,
en overleden te St Martens-Lierde den 3 Juli 1938,
versterkt door de H.H. Sacramenten.

In eenvoudigheid des harten en in oprechtheid
voor God heeft hij op aarde gewandeld.

Hij was werkzaam en dienstvaardig en genoot
de genegenheid van eenieder.

Na pijnlijke dagen en ellendige nachten te hebben
doorleefd, is hij in den Heer ontslapen met eene
volkomene onderwerping aan den goddelijken Wil,

_en met een kinderlijk betrouwen op Maria, de
troosteres der bedrukten, die zijn voorspreekster
zal zijn bij den Oppersten Rechter.

Gelukkig de mensch die leeft en sterft onder de

escherming van Maria. (H. Bonav.)

Beminde kinderen, kleinkinderen en bloedver-
wanten vaartwel ! Hebt dank voor de liefdevolle
zorgen waarmede gij mijn lijden hebt verzacht. Be-
mint elkander, blijft de geboden van God en zijne
Kerk onderhouden, en de vrede des Heeren zal met
U zijn. Gedenkt hoe ik voor U gewerkt en gezwoegd
heb en blijf mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

H. Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(300 d. afl.)

Druk. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsh.
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