Wat zijt Gij goe&, o Heer ! Uw heilige liefde
Is mijner ziele lust, mijn troost in smart.

IN UW GEBEDEN

WORDT AANBEVOLEN DE ZIEL
van de HEER

JOZEF VAN DEN EECKHAUT,

echtgenoot van

Mevrouw Mathilde De Meerleer,
geboren te Erondegem, de 9 Maart 1303 en
godvruchtiqg overieden, de 14 Mei 1853,
versterkt door de H. H. Sacramenten der
Stervenden.

Mijn ziel heeft op Zijn woord gewacht.

Mijn ziel heeft op de Heer gehoopt. (D. Pr.)

Gods raadsbesluiten zijn ondoorgrondelijk,
en onpeilbaar als de bodem van de zee.
Maar diep kristelifk en met godvruchtige
gelatenheid onderwerpen we ons aan Zijn
Almachtice Wetten.

‘tIs op de dag van O. H. Hemelvaart dat in
een zucht zijn ziel zich van het aardse heeft
losgemaakt om barmhartigheid van zijn Schepper
af te smeken.

Mijn lieve echtigenote en kinderen, hebt
dank voor uw tedere zorgen, richt U in uw
groot menselijk verdriet naar God. Stoot uw
kruis niet af, maar omarm het en draag het
in uw hart, dan zal het op uw schouders niet
wegen. Heb vertrouwen in de Alvermogende
Goedheid van de Heer ; Hij alleen toch stelt
niet te leur ; Hij zal zich over U nederbuigen
en U met vaste hand qele1den en in uw
bedroefde harten zal de v»ijn minder scherp
en de beproevingsminder zwaar zijn.

Ik heb de jeugd steeds in mijn hart gedra-
gen en in het aanschijn van de dood heb ik
hoar een laatste heilwens toegestuurd :
« Vaert wel ende levet scone ».

Dierbare familieleden en vrienden, vergeet
mij niet en bidt allen voor ons weerzien in
de Hemel.

H. Hart van Jezus, Uw Rijk kome !

Maria, goede Moeder, bid voor mij.




