O Kruis van Jezus in uwe schaduw wil ik rusten en
hopen. (Navolg. Chr.)
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De gedachtenis aan moeders liefde tot ons hare ijver-
volle zorgen voor ons geluk doen ons bitter weenen.
Alhoewel tot hoogen ouderdom gekomen heeft de dood
haar te vroeg aan onze liefde ontrukt, de godsdienst
alleen kan onze droefheid lenigen, bij het troostend
‘gedacht dat wij haar eerlang zullen weerzien voor eeu-
wig in den Hemel. (H. Aug.)

Zalig degene die zijn betrouwen op God hezft gesteld
en naar de ijdelheid der wereld niet heeft om gezien.
want het leven, hoe lang ook, is een rook die spoedig
voorbij gaat en van het zelve blijft niets over dan dat-
gene wat wij voor God gedaan hebben. (H. Alph.)

O Maria, gij waart mijne sterkte in mijne zwakheid,
mijn troost in mijne droefheid, mijn toevlucht in mijne
ellenden thans zijt Gijde hoop mijner zaligheid. H. B.

Mijne duurbare kinderen, hebt dank voor al uwe
zorgen waarmede gij den last van den ouden dag draag-
lijker hebt gemaakt. Bloedverwanten en vrienden blijft
mij steeds gedenken in het H. Misoffer, gebeden en
Communien. Dat Gods zegen over U allen blijve neer-
komen. Tot weerziens in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)
Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7j.en7 q.)
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