Het was ons lief binnen zijn leven, ver-
geten we het niet na zijn dood.

Ter zaliger T gedachtenis

van

- Ghislain René VANDENHOECKE,

’zobntje van
erg_dinand en- Augusta VERLEYEN,

get}élren te Everbeke, den 29 Februari 1932
ontnomen aan de liefde
van« Vader en Moeder
den 31 Mei 1932,

Gelukkig kind, dat van zijn spel,

zijn -engelken voor reisgezel,

zijn hertje vrij van zonde en schand,
Is weggegaan naar 't hemelsch fand !

Gelukkig kind, gij liet ons al
Bedroefd om u, in 't aardsche dal ;
Gij, blijde, daar omhooge, bidt

Voor ons, waar ge op den troon nu zit !

Ken engel is mij verschenen ... Ik heb
hem nagevolgd en daarom heeft God ge-
wild dat ik U verlate, beminde Vader,
zoete Moeder, toegenegen Broedertjes, om
in de hemelsche woniugen zijn lofzangen
te zingen. Ik heb de rust gevonden voor-

- aleer het gevaar te kennen. ...

Everbeke, druk Depesser‘m'zr.Vanderdomkt




