De Heer heeft hem ons gegeven, de Heer heeft hem
ons ontnomen. Dat zijn H. Wil geschiede. (Job.)
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+ Bid voor de ziel *
van

Mijnheer Albert Oscar Van Den NESTE

zoon van

Jozef en Maria Coleta VIDTS

geboren te Hillegem den 20 December 1919, en overle-
den te Aalst den 1 Maart 1938.

Versterkt door de H H. Sakramenten.
e

Zijn goede inborst won hem vele vrienden en de
edele gevoelens van zijn hart verwierven hem de alge-
meene achting.

_ Niets is duurzaam van al wat sterfelijk is : het geluk
dezer aarde verdwijnt op het oogenblik dat men het
denkt te gaan genieten.

Heer ik heb groote pijnen geleden in mijn lichaam
maar ik heb ze met onderwerping om Uw wil ver-
dragen.

O, Heer hetgeen ik geleden heb is nu voorbij maar
hetgene ik van U zal ontvangen zal géen eirde nemen.

Lisave Ouders, Broeders en Zusters, lange jaren heb-
ben we geleden en gestreden om een kroon in den
Hemel, blijft mij nu indachtig in uwe gebeden gij allen
die mij bemind hsbt.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300 d. a.)
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Uitg. R, Van Lierde, koster H.llegem.




