De ouderdem is'eene eerekroon wanneer hij op
den weg der rechtvaardigheid gevonden wordt.

Prov. XVI 31.

BID VOOR DE ZIEL VAN

Maria Virginia VAN DEN NESTE

weduwe van
BENJAMIN DE DECKER

Lid van 't Broederschap van den HH Rochus
en Barbara.

geboren te Herzele den 1 Juli 1854 en aldaar
quz;rrcchlig overleden op 23 April 1939 ;

versterkt door de H. H. Sacramenten
O S

De eenvoud en oprecitheid harer ziel, de goed-
heid en zachtmoedigheid haars harten, deden haar
van God en van de menschen beminnen.

Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd
heeft.

Van deze vrouw lﬁag men in volle waarheid zeg-
gen :dat zij haar brood in ledigheid niet heeft ge-
eten en werkzaam tot op de laatste dagen haars le-
vens hesft zij aan hare nakomelingen een stich-
tend voorbeeld van werkzaamheid gegeven.

Beminde Kinderen, Kleinkinderen en Vrienden,
denkt aan mijne liefde jegens U, verplicht U voor
de rust mijner ziel te bidden. Denkt op het eeuwig
leven, heft uwe oogen naar boven en aanziet zon-
der ophouden Dengene die daar heerscht; weest
kloekmoedig, onderworpen aan Gods wil en wij
zullen elkander wederzien in den hemel.

Drukk. R. Van Boxstael, Herzele.




