De ouderdom in eer en deugd doorleefd is een eere-
kroon voor alle geslachten.

Bid voor de ziel
van zaliger

MARIA THERESIA VAN DER BRUGGEN

dochter van wijlen

PETRUS & FRANCISCA TRONQUO

geboren te Opbrakel, den 17 October 1849
en aldaar godvruchtig overleden, den 26 Juli 1937.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw
en andere godvruchtige genootschappen.

Zalig degene die zijn betrouwen op God heeft ge-
steld en naar de ijdelheden en dwaasheden der wereld
niet heeft omgezien: want het leven, hoe lang ook, is als
een rook die spoedig verdwijnt, en niets blijft ons over
dan datgene wat we voor God gedaan hebben.

Zij bewandelde in alles Gods wegen en hoefde den
dood niet te vreezen, want haar leven was een ge-
durige voorbereiding tot het betere eeuwigleven, Zacht
kalm en gelaten waren hare laatste oogenblikken en
vol betrouwen op den Heer mocht zij gaan ontvan-
gen het onvergankelijk loon van hare verdiensten.

Beminde Broeders en Zusters, duurbare familie, ik
verlaat U op aarde met het dankbaar aandenken
van uwe genegenheid en liefde. Stort geen nuttelooze
tranen op mijn graf, maar brengt er den wierook
van uwe gebeden en het offer van uw goede werken,
Tot weerziens in den Hemel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde (7 j. en 7 q.)




