.I.

Bid voor de ziel

van Mijnheer

Petrus VAN DER BRUGGEN
echtgenoo: van Mevrouw
NlhE?LAI:]IE HUBO

geboren te Opbrakel den 7 Januari. 1878 en
aldaar godvruchtig overleden den 3 Juni 1942.
Voorzien van de H. Sakramepten der stervenden.

—_—

De duurbare afgestorvene was een oprecht. chri-
sten, een man van geloof, getrouw al de dagen van
zijn leven aan zijn godsdienstige plichten.

ii was een trouwe echtgenoot. een voorbeeldige
vader. vol edelmoedige toewiiding voor zijn huisge-
zin, steeds bereid te helpen en bij te staan zonder
zich zelf te sparen. Schoon meet de eeuwige belno.
ning zijn welke op zulk leven volgen zal.

Zoet voor ons bedroefd hart, zal uw aandenken
ons bijblijven o vader, en dankbaar zullen onze ge-
beden God smeeken voor uwe eeuwige rust.

Duurbare echtgenoote, beminde kinderen, evenals
gij had ik gehoopt nog lang met u in vrede ep ge-
luk door te brengen- De Heer beeft er anders aver
beschikt, Ziin Heilige Naam weze gezegend. Heb
dank voor de liefde en zorgen waarmede gij mij hebt
omringd. Stelt uw betrouwen op God en richt uwe
odgen ten Hemel, eens zien wij elkander weder.
-Duurbare bloedverwanten, kennissen en vrienden
vergeet mi nietin uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Uitgever L. Van Hoever Koster Opbrakel




