De goeden zijn geroepen voor het uur, tén einde niet
langer door de boozen gekweld te worden.
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BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Emile VANDER EECKEN
Echtgenoot van Mevrouw Louise AGNEESSENS

geboren fe Erwetegem den 15 Januari 1898,
godvruchtig overleden te Lettelingen den 11 Juni 1932,
bediend van de HH. Sacramenten der stervenden.
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Pijnlijk is het degene te verliezen, die wij beminden,
maar de verzekering van zijn geluk moet ons een
troostmiddel wezen.

Het was een man met een onberispelijk gedrag, gaf

overal het voorbeeld van orde en werkzaamheid.

Een voorbeeldig echtgenoot en goed vader, hij ge-
droeg zich in alles met de grootste voorzichtigheid,
- bleef verkleefd aan den dienst des Heeren, gehoorzaam-
de stipt aan zijne Heiligheid den Paus, vereerde God,
onderwees de zijnen in de vrees des Heeren, de zonden
te vluchten, het waar geloof te beminnen en er hun
leven naar te schikken.

Vaarwel beminde echtgenoote, kind en bloedver-
wanten, weest niet ontroostbaar in uwe droefheid, maar
blijft mijner gedenken in uw godvruchtige gebeden.

Barmhartige Jezus, geeft hem de eeuwige rust.

(300d. afl. ).

Drukk. G. Rimbert, Lettelingen.




