Ik geloof de verrijienis des vleesch en het eeuwig
leven. Symbolum.

.I.

BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

JULES VAN DER EECKEN

echtgenoot van Mevrouw
AUGUSTA ROKEGEM

geboren te Sint Martens-Lierde, den 23 April 1901,
en schielijk overleden te Smeerebbe-Vloerzegem,
den 24 Juli 1940.

Hij was een goed echtgenoot en vader, was voor-
zichtig in zijn handel, sterk verkleefd aan den
godsdienst, vervulde op tijd zijn plichten jegens
God, leerde God vreezen, de zonde vluchten, God
wel beminnen en er na te leven. (Petr. Can.)

Stierve de rechtvaardige een onvoorzienen dood,
hij zou nochtans in ruste zijn. (Wijsh. IV, 7). Waakt
en weest altijd bereid, want gij weet niet op wat
uur uw Heer zal komen (Matth. 24, 42). Zalig de
dienaar dien God zal bereid vinden wanneer Hij
hem rekening zal komen vragen. (Matth. 24, 46).

Duurbare echtgencote, lieve kinderen, uw echt-
genoot en vader verlaat u, hij vertrekt zoo schielijk
en onvoorziens uit deze wereld, Vergeet hem niet
in uwe gebeden. Ik heb u allen zoo teederlijk be-
mind en voor u gezorgd! Blijft onder elkanderen
vereenigd, dient God getrouwelijk en leeft zoo dat
gij den dood nooit hoeft te vreezen, wanneer hij u
ook overkome. Vaartwel, eens zien wij ons weder.
Bloedverwanten en vrienden, vaartwel, en bidt
vOor mij.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 dag. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dag. afl.)

Druk V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen




