Men moet zich ootmoediglijk onderwerpen aan
Gods schikkingen, hoe streng zij ook mogen wezen
omdat Hij oneindig wijs is en vol goedheid voor
ons. H. Basilius
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BID VOOR DE ZIEL VAN
Jozef VAN DER HAEGEN
eenigenoot van IRMA VAN DER DONCKT

Liid van de Woortplanting des Geloofs
en St-Pietersliefdewerk
geboren te St-Cornelis-Hoorebeke
den 26 Oktober 1898
en er godvruchtig overleden
na eene kortstondige ziekte den 28 Januari 1933
bediend van de HH. Sakramenten

Met bittere tranen beweenen wij het afsterven
van onzen duurbaren echtgenoot en vader ; maar
.wij bewaren in ons hert de gedachtenis van zijne
deugden en onverbreekelijke liefde tot ons, en de
zoete hoop van hem eens weder te zien in den
Hemel. H. Alf.

Ziin sterk gestalte boezemde hem de hoop in,
eenen hoogen ouderdom te bereiken, maar God
had er anders over beschikt en eilaas ! in de volle
kracht ziins levens heeft de onverbiddelijke dood
hem aan de liefde zijner huisgenooten en vrienden
ontrukt:

Vaartwel, teergeliefde echtgenoote en kinderen,
ik dank u voor uwe hartelijke genegenheid. Hoe
zoet en aangenaam was het voor mij ounder u te
leven ; ik laat u in de vrees des Heeren ; geliefde
Kinderen bemint uwe moeder al de dagen van uw
leven, en dan zult gij gelukkig zijn. Vergeet mij
niet in uwe gebeden.

Bermbertige Jezus verleen hem de eeuwige rust.
7 jaren & 7 quadr.




