De hooge jaren zijn een eerekroot_l. als zij gevonden
worden op den weg der gerechtigheid. Prov. XV1I.

.‘.

BID VOOR DE ZIEL

van

Marie - Mathilde Vanderhaeghen

weduwe, in 1€ huwelijk, van
AUGUSTE PAULEYN
en, in 2¢ huwelijk, van
FRANCIES SANTENS

geboren te OYCKE, den 25 Mei 1861 en godvruchtig
overleden te Bevere-Oud. den 4 Juli 1946,
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Deze vrome ouderlinge muntte uit door haar een-
voudige rechtschapenheid en haar grondige goed-
hartigheid. Nooit moest iemand van haar het minste
bitter woord liiden, iedereen beminde haar en loofde
‘haar om hare vreedzame inborst.

Zij is gestorven in een gezegenden ouderdom die
een kroon is van eer, als zij gevonden wordt op den
weg der rechtveerdigheid. Prov. XVI.

Zij leefde geheel voor haren God en haar geliefde
kinderen. Ook haar kinderen staan op en loven haar;
doch haar werken zullen hierboven haar hoogste roem
zijn. Spreuk 31.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, weent niet gelijk
dezen dis geen hoop hebben, maar richt uwe oogen
ten Hemel en aanbidt den H. Wil van God. Bidt voor
miine ziel; opdat zij weldra gezuiverd, U moge gaan
afwachten bij den Heer.

H. Maria, Moeder van smarten, bid voor ons. 300 d. afl.

Druk. A. VAN NESTF, BEVERE




