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GELOOFD ZIJ ' JEZUS.CHRISTUS.
Bid voor T de ziel

van Mejuffer

ELODIE VAN DER LINDEN

' dochter van wijlen
Charles-Louis en van Melanie DEPREZ
geboren te Nederbrakel den 13 Januari 1870,
en er godvruchtig overleden den 31 Maart 1938.
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden-

Zij was bestuurlid van de Boerinnengilde,
lid van de Congregatie van Onze Lieve Vrouw, van de
Derde Orde van den Heiligen Franciscus en van
de Confrerie van de Heilige Barbara,

Van hare kindsheid af in de vrees des Heeren op-
gevoed, en als een uitverkorene van God bekleed met
goedheid en cotmoedigheid, met zedigheid en verdul-
digheid, leefde zij in eenvoudigheid des harten en
oprechtheid, niet volgens de menscheliike wijsheid
maar volgens Gods genade.

Zij was voorbeeldig in hare godvruchtigheid, zij
vond haar behagen in het gebed en putte steeds
nieuwe geesteliike krachten in 't bijwonen der H. Mis
en in de H. Communie.

Stichtend was haar leven, stichtend waren ook
haar laatste dagen : de dood der rechtvaardigen is
kostbaar in Gods oogen.

O Moeder Gods, van jongs af heb ik mij aan U
toegewijd, gij zijt voor mij de haven van zaligheid.

Beminde Broeder en Zuster, ik dank U voor uw
liefdevolle zorgen, ik verlaat u in de zoete hoop van
u terug te zien in den hemel bij God.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

300 d. afi.

Nederhrakel Druk. Wed. O.Surdiacourt




