Geloofd zij Jezus-Christus Amen. (100 d. afl.)

-‘.

BID VOOR DE ZIEL

van

Eugeen Van Der Linden

echtgenoot van

EMMA ROELANDT

geboren te Nederbrakel den 1 Januari 1874 en
aldaar overleden den 21 April 1936
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

De duurbare overledene muntte uit door een onwan-
kelbaar geloof, door een diepe en ongeveinsde gods-
vrucht. Hij was rechtschapen, eea voorbeeldige kristen,
stipt in het kwijten zijner plichten. Van zijn jeugd af
was hij bezield met den geest van ‘werkzzamheid en
zijne beste krachten offerde hij op voor het welzijn van
zijn huisgezin.

Vele pijnlijke nachten en ellendige dagen heeft hij ge-
teld; maar hij vertroostte zich bij de woorden van den
Apostel Paulus: De Heer kastijdt wien Hij lief heeft.

Heb. VIII 16

Die in droefheid zaaien. zullen in vreugde maaien. .
Om martelaar te zijn is noch zwaard noch vuur noodig
het is genoeg verduldig te lijden. Ps. x H. Greg.

Beminde Echtgenoote en duurbare Kinderen ik heb
u het voorbeeld gegeven opdat gij zoudt handelen ge-
lijk ik heb gehandeld..., Gescheiden voor het lichaam,
blijven onze zielen vereenigd eens zullen wij elkander
wederzien in een Hemel. Gij allen die mij lief hebt
wees mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jezus ik betrouw opu.  (300d. l.)
Zoet Hert van Maria wees mijn heil. (300 d. afl.)

- Drukkerii. O. Van Nieuwenhove. Nederbrakel
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