TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mijnheer

Henri-Richard Van Der Linden

Echtgenoot van Mevrouw
Florentina-Maria Vandenberge

geboren te Nederbrakel, den 14 Augusti 1903

en verongelukt te Hensies-Pommerceul,

den 7 April 1927.
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Deze onvoorziene dood toont ons nogmaals, op
zienlijke wijze, de waarheid van de woorden der
H. Schriftuur: Waakt, want gij weet niet op welk
uur uw Meester komnen zal. H. Math.

Werkbroeders, wanneer gij elken avond oprijdt
naar uw werk, — na uwe huisgenooten « tot weer-
ziens » te hebben gewenscht, — denkt gij er dan
soms aan dat gij uwe geliefden misschien nooit
meer zult weerzien, aangezien gij wellicht voor de
laatste maal neerdaalt in die onderaarsche putten,
waar de dood u voortdurend beloert, en u elk
oogenblik kan brengen voor den rechterstoel van
God, om rekenscnap te geven over uw leven?

Gelukkig dan en voorzichtig is de mensch die
den God zijner kinderjaren altijd getrouw dient, en
het gedacnt der dood steeds voor onogen heeft.

Vaarwel, beminde Echtgenoote: ons huwelijks-
leven was van korten duur ; de nijdige dood heeft,
met één slag, al ons geluk en onze hoop verbroken.
Draag zorg voor ons kindje, en voedt het op voor
den Hemel. Beminde Ouders, Broeders en Zusters,
Bloedverwanten en Vrienden, ééne zaak alleen kan
mij nog helpen:uwe gebeden en Communién. —
Vaart allen wel, en tot weerziens hierboven bij
den Heer.

Bid de vier akten voor zijne zielerust.

LRust In Peis.
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