3 Zalig zijn de vreedzamen, wantize zullen
kinderen Gods genoemd worden.
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BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

LEO VAN DER LINDEN

geboren te Nederbrakel, den 11 April 1840 en
; aldaar overleden den 6 Juni 1924,

5 Na de H. Olie ontvangen te hebben,

O

WH :

“Hij was een goed en zachtmoedig man,
gemakkelijk van omgang, en van zijne
jengd af in deugden geoefend. Mach.17.

Wat zijn ze gelukkig, die uwen naam
aanroepen, o Maria ; de dood kan hen niet -
afschrikken. H. Bern.

Géhadige Jezus, ontvang mij tusschen
die agﬁen, die gij voor mij unitgestrekt
hebt op het kruis, om.mij en alle men-
schen op uw liefdevol hart te drukken,
erl onze steun te zijn tegen de vijanden
onzer ziel.

Troost U, ik verlaat dit dal van tranen
voor 't geluk van eeuwige vrede. Toont
door uwe gebeden dat ge mij genegen
blijit.

H. Hert van Jezus, wees mijne liefde.

(300 d. afl)
Rust  In . Peis,

‘Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Rlommaert




