Laat de kinderen tot mij komen, want hunner is
bet rijk der hemelen. Marc X 14

+
GODVRUCHTIG AANDENKEN

van

Ludovic - Guillaume Van Der Linden
teergeliefd zoontje van
Paul en Palmyre Flamée

geboren te Nederbrakel den 29 September 1933 en
aan de liefde zijner ouders ontrukt den 11-12-1933

Treurige Moeder, droeve Vader
Grievend snijdt het zwaard der smert
Snikkend bij uw zielloos kindje

U door 't bloedend oudren hert.

Ja, gij hebt een schat verloren

In dit aardsche tranendal,

Maar wie durft het God te vragen
‘Waarom Hij dien slag beval 2...

Hij de Heer, Hij minde 't kindje

En Hij zond een engel neer

Om den perel op te nemen;

Ach Hij nam slechts 't zijne weer.
Ouders, roept Hij

‘Waarom weent gij ?

Oh! ’t kindje lacht zoo schoon
Hier bij Mij in &’ Hemelwoon.




