Niets wat sterfelijk is, is duurzaam : het geluk
dezer aarde verdwijnt, op het oogenblik dat wij
denken er van te genieten. H. Ambrosius.
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BID VOOR DE ZIEL

van

Mijaheer Oscar Van der Linden

echtgenoot van
Mevrouw Irma VAN BUTSELE

geboren te Elst den 29 Juli 1878 en godvruchtig
overleden te Mater den 20 September 1938,
voorzien van de Troostmiddelen onzer Moeder
de H. Kerk,

Heer, gij hebt ons ontnomen dengene die ons
200 dierbaar was. Uw H. Wil geschiede, uw naam
zij gezegend. Job L.

Van diep christelijke familie geboren, was de
betreurde overledene een man die van zijne vrien-
den gaarne werd gezien, en hun ook zeer behulp-
zaam was als goede patroon was hij zeer genegen
voor zijn werkvolk, en dat getuigen ze allen van
hem, en diep zullen zij zijn heengaan dan ook
betreuren.

Mijn beminde Echtgenoote en Kinderen, en
ook gij, mijn onderdanen, vaartwel. Ik had langer
nog bij U willen blijven, doch Hij die 't al beslist
heeft het anders geschikt, onderwept U aan Hem
en troost U, en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid. 100 d. afl.

R L P

Bevere-Oud. — C. Van Assche.




