Onze Vader, uw Wil geschiede op de aarde als
in den hemel. _‘_
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Niets is duurzaam hier op aarde ; alle geluk dezer
wereld ontsnapt ons op het oogenblik dat men
denkt hetzelve te gaan genieten.

Het leven van den mensch is een strijd van de
wieg tot het graf ; ieder oogenblik is een stap tot
de eeuwigheid. God mengt op deze aarde het geluk
met bitterheden, opdat wij een ander geluk dat niet
bedriegelijk is, zouden zoeken. H. Aug.

Ik heb ellendige dagen en droeve nachten geteld ;
mijn leven is in smarten geéindigd ; maar pijnenen
ziekte, als men ze geduldig verdraagt, volmaken
de kroon welke God ons heeft voorbereid. Job. 1.7.

Een kortstondige ziekte kwam haar aan onze
liefde ontrukken ! Zij ontving met een goed hart al
wat haar overkwam ; zij bleef in vrede te midden
der smarten behield haar geduld tot op den laatsten
dag van haar leven.

Mijn duurbare echtgenoot, kort is ons geluk hier
op aarde geweest, wees moedig, betrouw op den
Heer en Hij zal U versterken en troosten... Ik sterf
gerust' want gij zult als een goede vader waken
over ons kind.

Ook gij, mijn Bloedverwanten en Vrienden, wilt
mij allen indachtig zijn in uwe gebeden.

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

(7 j.enTquadr. afl.)

~ Druk Valere Lafort, Maria-Lierde. — B. 24182,




