Wat is het zoet te sterven, na eene standvastige
godsvrucht tot het Hart van Hem die ons moet
oordeelen.

Gedenkt in uwe Gebeden de Ziel
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De vreugd van ons hartis verdwenen, onze blijd-
schap is in droefheid veranderd, de kroon van ons
hoofd is neergevallen.

Een wijze man, een voorbeeldige vader, een
toonbeeld van echt geloof en kostelijke deugden heeft
ons verlaten....

Wijze raad, onvermoeibare naastenliefde, vaste
overtuiging, verstandig werken, diepe verkleefd-
heid ann zijn katholiek Geloof, aan God en de Kerke,
ziedaar de kenmerken zijner vrome ziele.

O allerzoetste Moeder Maria hoe gelukkig is hij
die u bemint. Maria verlaat zijne trouwe dienaars
niet in hun lijden en vooral niet in hunne stervensuur.

Vaarwel feerbeminde FEchtgenoofe, engel van
trouw en liefde, die alles hebt gelaten om mij tot
den laatsten adem bij te staan, dank, duizendmaal
dank voor uwe troostvolle zorgen.

Vaartwel, duurbare kinderenenkleinkinderen,
wandelt voort op den weg dien ik u hebaangewezen
en blijft alzoo standvastig in den Heer. Dat mijn
zegen ten einde toe op u biijve, Ik vraag u maar eene
zaak meer het is van mij te helpen door uwe gebe-
den die gij tot God stuurt.

Mijn Jesus barmhertigheid !

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid !

R. I




