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JOSEPH VAN DER NET

echtgenoot van
ADRIANA DOORNBOS

Hij werd geboren te Breda 5 januari 1898
en overleed aldaar godvruchtig |16 februari
1960, na gesterkt te zijn door de
H.H. Sakramenten der Stervenden.

Deze man was godvrezend en rechtvaardig
en minzaam; ieder, die hem gekend heeft,
spreekt met lof over hem. Hij wordt ge-
roemd als trouwe echtgenoot, als zorgzame
Vader en als goede vriend van velen. Wat
hem boven alles sierde, was zijn oprechte
vroomheid. In zijn gebed vond hij de kracht
om de offers van ziin christelijk leven te
dragen. Zo was hij een voorbeeld voor allen,
Goede Heer Jezus, geef uw dienaar nu de
eeuwige rust.

Beminde echtgenoot en geliefde kinderen,
ik blijf u steeds gedenken, nu ik bij God
ben. Houdf mijn voorbeeld altijd in uw: ge-
dachten en bidt voor mij. lk wens niets
anders meer dan dat wij elkander allen in de
hemel mogen weerzien.




