GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen

.l.

Bid voor de ziel

van

Jan-Baptist Van Der Stichelen

weduwenaar van

MARIE-RENILDE MINNAERT

geboren te Nederbrakel den 8 December 1859,
en aldaar godvruchtig overleden den 1 Juli 1940,
voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Tk ben oud geworden, doch mijne dagen zijn als
de schaduw verdwenen. (Ps. 59)

Ik dank U, o Heer, omdat Gij mij uit de ellen-
den van dit leven geroepen hebt tot de plaats van
verkwikking, licht en vrede. H. Bern.)

Mijne ziel heeft op den Heer gehoopt, want bij
Hem is barmhartigheid en overvloedige verlossing.—
Een vermorzeld en rouwmoedig hart zult Gij, o God,
niet verstooten.

Duurbare kinderen, ik dank U voor uw gene-
genheid en uw liefdevolle zorgen waarmede gij mij
hebt omringd tot den laatsten stond. Blijft mij ver-
der indachtig in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(7§ &7q)
Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7. &7 q).

Nederbrakel Druk. Wed. O, Surdiacourt
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