Gelukkig de dier;a_aar, disa de Hesr, wannser .
hij komt, wakende vindt.

i
BID VOOR DE ZIEL

Vi

Theofiel Van der Stichelen

echtgenoot van

Marie-Emilie DE COCK

geboren te Ste Maria-Audenhove den 8 Maart 1862
en godvruchtig overleden >
te Ste Maria-Lierde den [ Juni 1930,

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Hij was een man eenvoudig en onberispelijk,
goede ecatgenoot en vader, God vreezende en
afwijkende van het kwaad. Op U, o Heer, heb ik
mijne hoop g=steld, laat mij nimmer beschaamd
worden, red mij naar uwe rechtveerdigheid en
verlos mij.

Beminde echtgenoote, lieve kinderen, ééne zaak
vraag ik u, dat gij mij zoudet indachtig zijn in uwe
gebeden en standvastiz zoudet blijven in den
dienst des Heeren. i
GEBED:

Wij smeeken U, o God, de ziel van uwen
dienaar van alle zondebanden te ontslaan, opdat.
hij in d= heerlijkheid der verrijzenis opgewekt met
uwe heligen en uitverkorenen leve, door Jezus-
Christus Onzen Heer. Amen. :

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

- 7). en 7 maal 40 dag. afl.
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Dr. Cum. Melckebeke-D'Hollsader Sottegem.




