O dood, o groot geheim des doods! Hoewel &nt gij
ons wat wij op aarde zijn | H. Alf,

L)

TER ZALIGE GEDACHTENIS

van

ROSALIE VAN DER ZWALMEN,
echtgenoote van PETRUS BURY,

gehoren te S.-Maria-Lierde den 3o Januari 1844
en aldaar godvruchtig overleden den 23 Mei 1918,

versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Gelukkig is de mensch die het uur zijns doods altijd

voor oogen heeft en zich dagelijks bereidt om te sterven.
Thoinas a Kempis.

Hoe zacht van karakter en minzaam van hart was onze
dunrbare afgestorvene, altoos tevreden — als maar Gods
‘Wil geschiedt — in droevige als in blijde dagen, altoos
opgeruimd en wel te moede niettegenstaande den grooten
last van talrijke kinderen voor wie zij een voorbeeld was
en niets te veel scheen. 't Was in haar diepe godsvrucht
dat zij den moed putte om haar kroost in eer en deugd te
doen opgroeien, en, gesterkt door den Allerhoogste, de
moeilijkheden van het leven met®tandvastigheid door te
trekken tot op den dag van heden waarop Hij haar de
eeuwige rust verleende tot loon voor onverpoosde werk-
zaamheid en deugd.

Lieve echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, gaarne
had ik met u nog eenige jaren in vreugde overgebracht :
God heeft er anders over beschikt : thans roept Hij mij
bij Hem. Weent niet over mij ; hebt elkander lief, en
bidt alle dagen een weinig voor uwe moeder ; voor u
allen zal ik ook bidden.

GEBED. — Goedertierene Jezus, die geen geloovige
wil laten vergaan, geef aan uwe dienares Rosalie de rust
der zaligen.

H. Hart van Jezus, maak datik U altijd meer en meer
beminne. 3oa d. afl.

Zoet Hert van Maria, wees myne zaligheid.

- 300 d. afl.

Druk. — Fritz Van Damme, Maria-Lierde.




