Hoeveel troost stort in de ziel de kristelijke
hoep die ons de scheiding van dit tranendal doet
opzien naar het Hemelsch Vaderland,

BID VOOR DE ZIELERUST

VAN

Charles Joseph VANDEPARRE,

soldaat bij het 3%¢ Regt Carabiniers

geboren te Everbeke, den 17 September 1901
en overleden in het krijgshospitaal te Brussel
den 1 Februari 1923.

Uitgelezen onder duizenden, wie zal die jonge-
ling naar waarde kunnen schatten ? Hij was een
deugdzame jongeling vol geloof, openhartig ea
zachtmoedig van aard, een voorbeeld van gods
vruchtigheid en liefde voor God, van gemeen-
zaamheid en lieftalligheid voor de menschen. Zijn
voorbeeldig gedrag stichtte eenieder en de edele
gevoeleos zijner ziel verwierven hem de algemeene
achting en maakten hem eene talrijke vrienden.
schaar. Zijne ouders beminden hem met al de
vurigheid van hun hart ; ook wordt hij van zijoe
vrienden en kennissen diep betreurd en zijne
bedrukte familie is over zijn afsterven ontroost-
baar,

De Heer die hem ons gegeven heeft tot vreugde
en tot troost heeft hem ons ontnomen. Zijn H.
Naam zij gebenedijd.

Dierbare Ouders uwe droefheid was groot bij
de inlegering van uwen zoon, hadt gij misschien
cen voorgedacht van CHARLEs’ dood en nu dat gij
zijn doode lijk vergezelt tot aan het graf, bidt
eenwijlen voor zijne zielerust en hoopt op het
ecuwige wederzien.

Ouders, bloedverwanten en kennissen dank
voor uwe vriendschap en zorgen. Gedenkt mijner
in uwe gebeden.

Zoete Jesus geet aan zijne ziel de eeuwige rust
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