Helaas | Welke slag heeft ons getroffen ! De
vreugde van ons hart is verdwenen, de kroon van
ons hoofd is gevallen ; daarom heeft de droefheid
ons gemoed overstelpt en onze oogen met tranen
gevuld. H. Theres.

BID VOOR 1 DE ZIEL

van Mevrouw

'EMMA VANDE PONTSEELE

echtgenoote van

Mijnheer Wilfore-Petrus Pieters,
geboren te Ste Maria-Lierde den 9 Januari 1883, en
overleden te St Martens-Lierde den 22 Maart 1934.

Niets is langdurig hier op aarde... de schoonste
voorspoed zelf vervliegt, wanneer men meent er te
zullen van genieten... In den bloei der jaren is men
mij komen zeggen : « Maak u gereed, want uw uur
is geslagen ». H. Aug.

God mengt bitterheid en smarten in ’t geluk van
dit leven, om ons een ander geluk te doen zoeken,
hetwelk eeuwig is. H. Aug.

Gelukkig de mensch die het uur zijner dood
altijd voor oogen heeft, en zich dagelijks bereidt
om te sterven.

Hard, o Heer, is deze beproeving ; maar met
kinderlijke onderwerping bidden wij : « Vader dat
niet onze wil, maar de uwe geschiede ; dat uw
Naam gezegend zij !

Beminde echtgenoot en dierbare zoon, vaarwel !
De dood komt mij te vroeg ontrukken aan uwe
liefde ; maar Gods wil is geschied ! 1k had gehoopt
nog lange jaren met u beiden gelukkig te mogen
leven in liefde en vrede ; maar de Heer heeft er
anders over beschikt. Wij zullen malkaar eens
wederzien in 't verblijf der uitverkorenen. Dierbare
zoon, gedenk altijd de goede zorgen en lessen uwer
moeder en wees de steun en troost van vader.

Intusschen vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jesus, barmhartigheid ! (300 d. aflaat)
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