Wie Jezus waarlijk bemiht, vreest de'dood niet.
H. Cypr.
+
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Frederik Van De Pontseele

Echtgenoot van Mevrouw
Céleste Surdiacourt,
geboren te Deftinge, den 28 Januari 1868, en aldaar
overleden, den 30 September 1935,
gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

Deze man was waarlijk goed en vol geloof. Als
overtuigde christen diende hij God met eerbied en
liefde ; als getrouwe echtgenoote en voorbeeldige
vader leefde hij voor het geluk zijner vrouw en
kinderen,

Bij het naderen der dood was hij niet bevreesd ;
hij stelde zijn betrouwen op Gods barmhartigheid
en stierf gelijk hij geleefd had, heel zachtmoedig en
gansch onderworpen aan Gods H. Wil.

Beminde Echtgenoote, teergeliefde Kinderen,
vaartwel ! Met gerust geweten ga ik voor mijn op-
persten Rechter verschijnen. Ik heb Hem gansch
mijn leven getrouwelijk gediend en Hem met op-
rechtheid beleden vé6r de menschen. Gedraagt U
altijd als oprechte christenen en eens zien wij el-

. kander voor eeuwig weder. Toont mij uw liefde met
veel voor mij te bidden

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

; 300 dagen afl

Druk Pieraert Brugstraat, 25, Geeraardsb.




