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Aan de besluicen der Voorzienigheid, hoe streng zij

ook schijnen, moeten wij ons onderwerpen, omdat zij
oneindig wijs is en vol van goedheid. H. Bas.

| T Bid voor de ziel

van Mijnheer
JOZEF VANDE PONTSEELE
|

| echtgenoot van Mevrouw
' VALERIE GODISIABOIS

geboren te Sarlardinge deﬁ 1 September 1897
en godvruchtigoverleden te Paricke den 26 Dec. 1930
Versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Ji Watis het leven van den mensch? Een damp die

' een weinig tijds verschijnt en voorts verdwijnt.

!’ Jac. IV. 15

! De wonde die Gij ons toebrengt, o God, is zeer diep,

| doch wat ons troost is dat Gij onze vader zijt. H. Aug.

| Hij was eenvoudig en rechtschapen van herte, een

! brave en deugdzame man, een voorbeeldige vader en

| echtgenoot.

| _ Vaarwel beminde echtgenoote, God verbrak onze

i liefdebandgn, doch troost U in zijn heilige wil; ea gij
lieve kindwren, vergeet het voorbeeld van uwen . vader
niet. Weest hem indachtig in uwe gebeden. ~

Zoet hert van Jezus, wees mijne liefde. 300, afl. -

AKTEN VAN GELOOF HOOP EN LIEFDE (7 J. EN 7 L .I.p.‘)




