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ZALIG AANDENKEN
aan de
Eerwaarde Dame Maria - Florida
(Mejuffer Marguerite Van de Velde)

der Ranunnikessen=Missiczusters van
den M. Rugustinus

dochter van Mr ALFONS en Mevr. EMELIE THYS

geboren te Sinte Maria-Lierde, den 12 Januari 1908
zij trad in het klooster den 8 September 1930
sprak hare geloften uit den 13 Maart 1933
vertrok naar Belgisch Congo den 21 April 1933
overleed te Kangu den 21 Juli 1933

De eenvoudigheid des harten was het groote sie-
raad dezer schoone ziel, en daardoor was ze aange-
naam aan den Heer die vertrouwelijk omgaat met
de eenvoudigen.

In die eenvoudigheid, die enkel God zocht en

| Gods Wil, vond zij den moed en de sterkte om
zich los te scheuren van hare familie die haar zoo
duurbaar was, omdat gezegende huis van Heverlee
te verlaten dat haar zoo nauw aan 't hart lag.

Ze zou in Congo een nieuwe familie, een nieuw
tehuis vinden, ze zou Gods liefde, waar haar hart
van overliep, meedeelen aan dezen die nog nooit
goedheid ondervonden hadden.

Maar de goede God schikie er anders over en
stelde zich tevreden met haar groothartig offer.

Lieve ouders, diturbare broeders en zusters en
familie, brengt ook uw offer met gelatenheid en
liefde, verheugt u met mij : ik heb immers mijn doel
bereikt. Aan u en aan mijne geliefde Congregatie
zal mijn offer ten goede komen. God zegene en God
beware u!

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U!

300 dag. afl.

Sottegem, drukkerij Haegeman-Cousy.




