Kostbaar in de oogen van den Heer is de dood
van zijn rechtvaardigen.

GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIEL

van Juffrouw

Maria VAN DE VELDE

geboren te Lokeren den 22 Maart 1865 en aldaar
stichtend in den Heer ontslapenden 13 Dec. 1942.

Gesterkt door de H. H. Sacramenten.

Zij was zuster van de Derde-Orde.
lid van de Congregatie van O L. Vrouw en van
verscheidene godvruchtige genootschappen.

De Heer heeft van ons weggenomen een echt-
brave vrouw, door iedereen gaarne gezien.

Haar leven was werkelijk voor ons allen een
stichtend en opwekkend voorbeeld. Zij was zoo
diep en echt godvruchtig: beleefde ten volle de
schoone waarheden van ons H. Geloof ; als trouwe
Congreganiste beminde zij Maria met hart en ziel;
als vurige Derde-Ordelinge leefde zij geheel en
gansch den geest van 't Evangelie; inzonderheid
was haar gansch eigen de geest van onthechting
van 't wereldsche. Volgaarne ging zij ter kerke ;
daar was zij thuis bij haar Heer en Zaligmaker;
woonde zoo dikwijls zij kon de H. Mis bij en ont-
ving in de H. Communie haar beminden Jezus, haar
troost, haar steun, haar sterkte.

Van niemand sprak zij ooit kwaad, verdroeg al-
les uit christelijke naastenliefde. was iedereen met
een blij gelaat voorkomend en gedienstig. Voor 't
goede stond zij immer op de bres en was altijd ge-
reed en onvermoeibaar om goede werken te doen.

Voorwaar, rijk en schoon is haar leven een
schoone ziel is ten heme! opgestegen.

Beminde Broeder, Zuster en Bloedverwanten,
God roept mij tot een oneindig geluk, troost u en
bidt voor mij. Beminde zusters Derde-Ordelingen
en Medecongreganisten, gij allen die mij hebt ge-
kend en bemind, toont thans uwe liefde met voor
mij te bidden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid

300 dagen aflaat.




