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Voorwaar, zij mogen heilige genoemd worden, de-
ze, die hun leven lang hebben doorgebracht in de

vrees des Heeren, indenstoeren arbeid, in de zorgen
van hun huishouden, en sterven in volkomene on-
derwerping en aanhoudend gebed.

Wat kan de mensch op aarde meer verlangen dan
een gezegenden ouderdom en eenen zaligen dood ?

Ten dage van mijnen nood zocht ik God ; des nachts
waren mijne handen tot Hem opgeheven en ik werd
niet teleurgesteld. Ps. 76

De mensch weent bij zijne geboorte, moet werken
in zijn leven en sterft in smerten. H. Aug.

Beminde Echtgenoot, duurbare kinderen en Bloed-
verwanten, ik verlaat u maar tijdelijk, — wat zijn ee-
nige jaren, — algauw zullen wij wederom vereenigd
zijn. Daarom blijft steeds deugdzaam en kristelijk en
bidt intusschen voor mij, dat zal ik hierboven u ver-
gelden.

Zoet Hert van Jesus, maak dat ik U altiid meer en
meer beminne, 300 dag. afl.
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