Gelooid zij Jezus-Christus! Amen. (100 d. alf.)
&

BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

PETRUS VAN DE WATTIJNE

echtgenoot van Mevrouw
OCTAVIE DE VLEESCHOUWER

geboren te Nederbrakel, den 12 September 1868

en overleden te Ste Maria-Audenhove, den 12

Januari 1945, versterkt door de H.H. Sakramenten
der stervenden.

Zij sterven geen onvoorzienen dood, die de ge-
dachte van den dood altijd voor oogen hebben.

Hij was eenvoudig en rechtzinnig, vreesde God
en vluchtte het kwaad.

Hoe gelukkig en voorzichtig is de mensch, die
alzoo tracht te leven, gelijk hij zal wenschen ge-
vonden te worden in het uur zijner dood.

Welaan, goede en getrouwe dienaar, omdat gij
over weinige zaken getrouw zijt geweest, zal ik
u over vele aanstellen, treed binnen in de vreug-
de uws Heeren.

Gelukkig, o Maria, die uw heiligen Naam aan-
:ioepen, zij zullen niet vreezen in de uur der

ood.

Vaarwel, beminde echtgenoote, ik dank u voor
uwe genegenheid en zorgen — wij hebben het
lief en het leed van 't leven samen gedeeld —
ik verlaat dit dal van tranen voor de plaats van
ecuwige vreugde, daar verwacht ik u. Vergeet
mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

: (300 d. afl.)

Mijn Jezus, barmhartigheid.

R.IP.
Sott. dr.«De Beiaard»s. J.Eeckhout S.M.Oudenhove




