~ Hoe gelukkig is de dunrbare overledene
allengskens en van verre het uur van schei-
~ den te hebben zien.naderen! Want alzoo
heeft ze zich bereid om heiliglijk te sterven.

Bid voor T de ziel van

Mevrouw Rosalie VANDEVOORDE_

weduwe van

Charles Louis VANDENHAUTE
Dsrde -Ordelinge,
Lid vande Contrerie van O, L. V. en van
den wekelijhschen Kruisweg:
geborea te Everbeke, den 15 Maart 1854
en caldaar overleden den 23 December 1933,
versterkt door de mm.Sacramenten der stervenden
De krachten haar onbrekende, stierf zij -
in een ge]ukkmen ouderdom en gevorder-
den leeftijd ; zij had de volheid harer da-
gen bereikt. B. d. Schepping XXV 8
Gij zijt mijn vreugde en mijn kroon, mijn
welbeminde kinderen en kleinkinderen;
blijft standvastig in den Heer, Phil. IV 1
Beminde Broeder, ik ga onze zusters ver-
voegen, die u allen opzoo korten tijd verla- -
ten: hcbben daarboven bidden wij voor U.
Haar lange en pijnlijke doodstrijd werd
onderbroken door gebeden ea verzuchtin-
gen : « Mijn God zegde zij, heb medelijden
met mij | Trek me tot U ! H. Aung.
Bermhertige Jesus,geef haar de eeuw1ge -
rust. 7 j» en 7 gquad. afl.
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Everbeke druk, ﬁepessemler- Vanderdonckt




