Dat Uw H. Wil geschiede, o Heer !

BID VOOR » DE ZIEL
van Mevrouw

AnNNA VAN ELSUWE

Echtgenoote van Mijnheer
POLIDORE VAN CAUWENBERGE

_Raadslid van de Derde Orde van St. Franciscus

lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.

geboren te Nederbrakel, op 15 Juni 1834 en aldaar
godvruchtig ovel en op 12 Juni 1938. Voorzien
van de H.H. amenten der stervenden

Ik heb altijd in uwe tegenwoordigheid gewan -
deld o Heer! Gij hebt mij bij de hand genomen en
volzens uw H. Wil geleid!... Wat heb ik op aarde
anders gewild dan U... Gij zijt de sterkte van mijn
hart en mijn erfdeel in de eeuwigheid, Ps.72,

Zij was het beeld van de onberispelijke, zorgvul-
dige en kloeke vrouw van het H. Schrift, haar le-
ven toewijdende aan ’t geluk van haar ecntgenoot
enaan de kristelijke en deugdzame opvoeding van
haar talrijke familie. Zij gaf haar schoone ziel aan
den Schepper terug in_het volle bewustziin van de
volbrachte plichten. Daarom zal zij bij haar echt-
genoot en kinderen in zegening blijven, en bij den
Heer in den Hemel de vruchten plukken van haar
voorbeeldig en verdienstelijk leven.

Ten Paradijse geleiden u de Engelen, o kristene
moeder; bij uwe aankomst nemen de Martelaren u
op en geleiden uinde heilige stad Jerusalem, om er
de eeuwige rust te genieten. Off. der overled.

Duurbare Echtgenoot, met wie ik kommer en zorg
heb gedeeld,, heb dank voor zooveel trouwe liefde.
Teergeliefde Kinderen, gij waart mijn vreugde en
mijn kroon; gij badt zoo roerend schoon de gebe-
den der stervenden bij mijn sterfbed, dat ik er he-
melsch door getroost was en dat allen die daarbij
mochten aanweczig zijn er diep door gesticht wer-
den. Blijft getrouw aan al wat gii van Moeder hebt
gehoord en gezien. Zorgt voor Vader en drootvader
al de dagen van hun leven Zorgt voor malkander,
de grootste voor de kleinere. Ik ga naar den Hemel
mijn liefde voor u sterft nooit.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

Fr. De GFeter-Radys, Nederbrakel.
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