O Maria, wie in Uwe liefde sterft, is verzekerd
van zijne zaligheid. H. Air.

TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Jufvrouw

Anna-Maria Van Elsuwé

dochter van wijlen

Heer Leo en Mevrouw Maria-Theresia Roos

Lip DER CONGREGATIE VAN O. L. VrRouw
ONBEVLEKT ONTVANGEN.
EERELID DER CONFRERIE VAN HET H. SACRAMENT, ENZ,
Geboren te Nederbrakel, den 1 April 1888 en aldaar
godvruchtig in den Heer ontslapen den 12 Juli 1913.
Versterkt door de H.H. Sacramenten.

Zij was een lieveling des Heeren; zij werd bij
Hem opgenomen opdat de boosheid haar verstand
niiét zou bederven, noch het bedrog hare ziel
bevlekken. Zij was eene jonge dochter met veel
wijsheid bezield en van hare eerste jeugd tot het
goed geriegen. Zij heeft maar korten tijd geleefd,
maar toch Het doeleinde van vele jaren bereikt.

WiisH.

Ja, o Heer, Gij hebt mij tot U geroepen, ingezien
mijne onschuld, en Gij hebt mij Uw bezit verzekerd
voor de gansche eeuwigheid. Ps. XI. 31.

Beminde Moeder, lieve Broeders, Zusters en
Vrienden weest niet bedroefd gelijk degene die
geene hoop hebben. Onze scheiding is niet eeuwig.

Wij zullen elkander wederzien in den Hemel
(H. Crrus. en H. ALr.) Doch blijft mijner ziel
gedachtig.

Mijn Jesus barmhartigheid. (100 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

S (300 d. ayl.)
Onze Lieve Vrouw van Lourdes, bid voor ons.

R. L P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.




