BID VOOR DE ZIEL
; VAN
Maria-Catharina Van Elsuwé
ECHTGENOOTE VAN
Petrus Soetens

geboren te St-Maria-Lierde den 26 October 1829,
en aldaar overleden 28 Juli 1911.

Ikhebde dood verwachttot op’t einde mijner dagen
Vaarwel, mijn dierbare echtgenoot en kinderen, ik
ga ten grave dalen
Vaarwel, nog eens vaarwel, uw moede’r gaat naar
r

Vergeet de woorden niet die ik u dikwiijls gaf

Ik heb usteeds bemind zoolang ik was op aarde,

Met moederlijke zorg, 't minstevoor u niet spaarde

Nochtans wat korte stond het leven mij verliet

De dood kwam met haar zeis, doorsnee mij als

. vlok riet

Vergeet uw moeder niet, denkt dkaijlls_ op haar
ijden

O bitter droeve uur, als ik van u moest scheiden

Geen zuchten of geween, geen kermen of getraan

Ik moest de wereld af, het was met mij gedaan,

Ik ganaar’t donker graf eeuwig mijn woning kiezen:

Ik moest mijn echtgenoot en kinderen verliezen

Hoe zag ik u, ja als teedrekindrenrond mijzweven

Uw tranen brak mijn hart, ik gaf uden laasten
zegen

Staat toch elkander bij in druk en tegenspoed

Want God belooft zijn rijk die d'oudersd w%l vol-

oe
Bidt aitijd toch voor mij. mijn kroost en vrienden
Wij zullen in d’eeuwigheid elkander wedervinden.
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Maria-L ierde — Druk. Fritz Van Damme.




